
Thuis- ´t Huis van Actief 
Burgerschap 
Democratie in actie. In Wageningen. Met jou. 
De wil én noodzaak tot maatschappelijke betrokkenheid groeit. 
Overal in het land nemen mensen initiatief en ook in Wageningen zijn we hier uitzonderlijk goed in.  
 
Omdat we zien dat het anders moet.  
Omdat bestaande systemen niet iedereen bereiken. 
Omdat goede ideeën te vaak vastlopen. 
Omdat betrokkenheid wordt gevraagd, maar invloed achterblijft. 
​
En omdat we geloven dat het anders kán.  
Door samen de dingen anders te doen. 
 
Wij zijn een groep inwoners die zich actief en georganiseerd verbindt aan de stad. 
Wij zetten ons in zodat: 

●​ initiatieven elkaar versterken in plaats van los te staan 
●​ netwerken elkaar weten te vinden 
●​ kennis niet blijft hangen, maar wordt toegepast 
●​ beleid zich laat voeden én corrigeren 
●​ regels ruimte maken in plaats van blokkeren 
●​ de publieke ruimte uitnodigt tot ontmoeting 
●​ gelijkwaardig wordt samengewerkt 
●​ we samen experimenteren met hoe het anders kan. 

 
Dat doen we door onszelf de opdracht te geven om: 
 

●​ zelf initiatief te nemen 
●​ mensen met mooie ideeën aan te moedigen en te ondersteunen bij uitvoering 
●​ nieuwsgierig te zijn naar wat er speelt in de stad 
●​ er actief op uit te gaan 
●​ anderen te betrekken op manieren die bij hen passen 
●​ oog te hebben voor gemarginaliseerde groepen 
●​ actief te zijn in verschillende netwerken 
●​ macht, tempo en vanzelfsprekendheden bespreekbaar te maken 
●​ de status quo te bevragen 
●​ ons vrij te bewegen tussen inwoners, overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers 
●​ verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen. 

 
Dit gaan we in 2026 samen gaandeweg ontwikkelen. 
 
Elke maand komen we samen 
Elke eerste donderdag van de maand stapt de stadsomroeper op de fiets. Roepend over de campus, de 
markt, het park en de straat om het laatste nieuws te delen en iedereen uit te nodigen om mee te komen. 
Eindigend bij Thuis, het Huis van Actief Burgerschap. 
 
Daar komen we van 12:00-14:00 samen en staat een zeepkist klaar. Hier kan iedereen op gaan staan om 
een pitch, vraag, idee of zorg te delen. Daarna volgt het échte gesprek. We smeren een boterham en 
praten aan tafel verder. 
 
Dit is geen evenement, maar een oefening in publieke democratie. 



Hier krijgt de stad letterlijk en figuurlijk een stem. 
 
Soms staat er een thema centraal, zoals:” 

-​ hoe we sociale cohesie in buurten kunnen versterken om (ook in noodsituaties) weerbaarder te zijn 
-​ hoe de Stadsagenda van WUR en gemeente óók een stadsagenda van inwoners wordt.  

Vaker is er geen thema. Altijd volgen we gewoon wat er leeft bij de mensen die er zijn en in de stad.  
Na afloop delen we online wat er besproken is.  
 
Jij bent uitgenodigd om mee te lunchen. Kom achter je bureau vandaan, kom van de bank. ​
Maak gebruik van deze kans om  

-​ te horen wat er leeft 
-​ anderen te leren kennen 
-​ zelf betrokken te raken 
-​ ons netwerk, denk & doe-kracht en/of budget in te zetten voor jouw vraag of idee 

 
Door mee te doen, maken we de stad samen. Laten we oefenen in democratie, vieren wat er al is en 
bouwen aan wat nog kan groeien. 
 
Tot snel! 
​
Louisa Bosker 
Zennu Haile Michael 
Robbert Kamphuis 
Jelle Postma 
Djura Prins 
Lars Verhoeff 
Elsje van de Weg 
Tutku Yuksel 
Elles Zink 
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